
NGÀY  6 THÁNG  SÁU  NĂM 1949 

NGÀY  LỄ  VIỆT-NAM  THỐNG-NHẤT 

FÊTE  DE  L’UNITÉ  DU  VIỆT-NAM 

 Ngày 6 tháng Sáu năm 1949 là ngày lễ kỷ niệm nước Việt-Nam thống-nhất sau nhiều lần 

yêu cầu và hội nghị của Cựu-hoàng Bảo-Đại với chính phủ Pháp. 

 Vào ngày 8 tháng Ba năm 1949, Thỏa-ước Việt-Pháp được công bố tại Điện Elysée. Phía 

Việt-Nam, có sự hiện diện của Cựu-hoàng Bảo-Đại, Quốc-vụ-khanh kiêm Tổng-trấn Nam-Phần 

Trần Văn Hữu, Hoàng-thân Bửu Lộc, và Hoàng-thân Vĩnh Cẩn. 

 Đại cương Thỏa-ước ngày 8 tháng Ba là Pháp thừa nhận Việt-Nam có tổ chức Hành- 

Chánh riêng, Tư-Pháp riêng, Tài-Chánh riêng, Quân-Đội riêng, và có quyền liên lạc ngoại giao 

với các nước Đông-Nam-Á. Pháp sẽ ủng hộ Việt-Nam để vào Liên-Hiệp-Quốc. 

 Tuy nhiên đất Nam-Kỳ vẫn chưa được sáp nhập vào vì đất Nam-Kỳ là đất thuộc địa của 

Pháp chứ không phải là đất bảo hộ như Bắc-Kỳ. Chính phủ Pháp cho phép Nam-Kỳ tùy ý định 

đoạt số phận muốn tự trị hay sáp nhập vào với Quốc-gia Việt-Nam. 

 Hội-nghị Nam-Kỳ được đặt ra, gồm 16 hội viên Pháp và 48 hội viên Việt, chỉ có một 

nhiệm vụ giải quyết vấn đề Nam-Kỳ. Cho đến ngày 23 tháng Tư năm 1949, Hội-nghị Nam-Kỳ 

sau nhiều tranh luận gay go vẫn chưa biểu quyết quy chế Nam-Kỳ.  

 Cựu-hoàng Bảo Đại cho biết ông sẽ chỉ về nước nếu Hội-nghị chấp thuận với đa số phiếu 

sự tái nhập Nam-Kỳ vào Việt-Nam. Trong khi các phe đối lập chưa thỏa hiệp được, thì Hoàng 

thân Bửu-Lộc nhân danh Cựu-hoàng lên tiếng sẽ không phản đối một đề nghị đã khiến Hội-nghị 

phân vân: Nam-Kỳ được tùy ý tự quyết nếu một ngày kia Việt-Nam thay đổi mối liên lạc với 

Liên-Hiệp-Pháp.  

Ngày 24 tháng Tư năm 1949, Cựu-hoàng Bảo Đại về nước.  

Ngày 3 tháng Sáu năm 1949, Quốc-Hội Pháp chuẩn y sự sáp nhập Nam-Kỳ vào Quốc-gia 

Việt-Nam. 

Ngày 6 tháng Sáu năm 1949, Cựu-hoàng Bảo Đại đọc Bản Tuyên-Ngôn tuyên bố sự 

thống nhất của nước Việt-Nam. 

 

 



Ngày 13 tháng Sáu năm 1949, Cựu-hoàng Bảo Đại đến Sài-Gòn. 

Ngày hôm sau, Cựu-hoàng Bảo Đại và Cao-ủy Pignon trao đổi các văn kiện về Thỏa-ước 

Elysée. Sau đó Cựu-hoàng hiệu triệu quốc dân và tuyên bố tạm cầm quyền cho đến khi có tổng 

tuyển cử để dân chúng định liệu về Hiến-Pháp. Tạm thời, Cựu-hoàng sẽ giữ danh hiệu Hoàng-đế  

để có một địa vị quốc tế hợp pháp (…”Je garde provisoirement le titre d’Empereur afin d’avoir 

une position internationale légale, mais le peuple décidera de sa Constitution.), nhưng ra chỉ dụ 

gọi ngài là Quốc-trưởng. 

Ngày 12 tháng Bảy, Quốc-trưởng Bảo Đại về Huế, và hai hôm sau có lời hiệu triệu quốc 

dân. Ngày 16 tháng bảy, Quốc-trưởng đến Hà-Nội và tuyên bố chính sách của chính phủ. 

Ngày 19 tháng Bảy, Hội đồng Nội-các họp phiên đầu tiên tại Hà-Nội. 

Từ lúc này, nhiều công tác đã được thực hiện về hành chánh, luật pháp, giáo dục, quân 

sự, xã hội, v.v… 

Ngày 30 tháng Mười Hai năm 1949, Quốc-trưởng Bảo Đại và Cao-ủy Pignon ký các hiệp 

định thi hành Thỏa-ước ngày 8-3-1949 tại tòa Đô-sảnh Sài-Gòn. Dân chúng tập hợp đông đảo để 

tham dự lễ thi hành Thỏa-ước. Cờ Việt-Nam được kéo lên trước tòa Đô-sảnh. 

Theo như Thủ-tướng Nguyễn Văn Xuân ban hành hiến-chương lâm-thời (statut 

provisoire) của nước Việt-Nam ngày 2 tháng Sáu năm 1948, quốc kỳ là cờ màu vàng ba sọc đỏ, 

quốc ca là Thanh-niên hành-khúc của Lưu Hữu Phước. Nay lá cờ màu vàng ba sọc đỏ được dùng 

làm biểu tượng cho Quốc-gia Việt-Nam. 

Ngày 6 tháng Sáu năm 1951, tại Sài-Gòn, Quốc-trưởng Bảo Đại chủ tọa long trọng lễ kỷ 

niệm ngày Thống-Nhất nước Việt-Nam với sự hiện diện của các đại diện Nam, Trung, Bắc-Phần 

và các sắc dân sơn cước của Hoàng-triều cương-thổ.  

Trong buổi lễ, mỗi đại diện dâng một ít đất địa phương, được Quốc-trưởng Bảo Đại trộn 

vào trong một chiếc bình để đặt trên bàn thờ Tổ-Quốc. 
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