
Tuyên chiếu của Hoàng-đế Bảo Đại với Nội Các, ngày 3 tháng Năm năm 1945 

“Nội Các này là Chính Phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập sau tám mươi năm thuộc quyền 

ngoại quốc thống trị. 

Trong thời gian đó, dưới chính thể eo hẹp của người ngoài, dù người có tài năng ra giúp nước cũng 

không thể thi thố được gì. 

Nay nhờ được Hoàng quân Đại Nhật Bản, nước nhà đã được giải phóng. 

Những người ra gánh vác việc nước ngày nay là được cái vinh dự tối cao, mà cũng là đương một 

trách nhiệm rất to và chịu sự hy sinh rất nặng. 

Trẫm đã lựa chọn khắp nhân tài trong nước, kén lấy những người có học thức, có kinh nghiệm để 

đảm đương việc nước trong buổi bây giờ. Trẫm chắc rằng chư khanh sẽ làm trọn chức vụ, không phụ 

lòng Trẫm ủy thác và lòng dân kỳ vọng. 

Điều cần nhất là phải gây sự đồng tâm hiệp lực trong toàn thể quốc dân. Phải đoàn kết chặt chẽ các 

giai tầng xã hội và luôn luôn giữ một mối liên lạc mật thiết giữa chính phủ và nhân dân. 

Chính phủ ngày nay không phụng sự một cá nhân hay một đảng phái nào cả.  

Dân nô lệ nhất thiết ỷ lại ở người, dân độc lập nhất thiết trông cậy ở mình. Trông ở mình thì phải 

gắng sức hy sinh mới mong sinh tồn phát đạt được ở giữa cõi đời cạnh tranh kịch liệt ngày nay. 

Dân một nước Độc Lập là dân biết ham tự do mà cũng trọng kỷ luật, giữ trật tự thì sự an ninh được dễ 

dàng mà chính phủ mới lo cải tạo quốc gia được. 

Muốn cải tạo quốc gia, chính phủ cần hành động có quy củ, nghĩa là phải có Hiến Pháp. 

Hiến Pháp tương lai của Việt Nam sẽ căn cứ vào sự hợp nhất quốc gia, quân dân cộng tác và quy định 

những quyền tự do, chính trị, tôn giáo cùng nghiệp đoàn của nhân dân. Một Hội Nghị Lập Hiến sẽ 

căn cứ vào những nguyên tắc kể trên mà khởi thảo một bản Hiến Pháp. 

Nhưng trong lúc chiến tranh này, những vấn đề quốc kế dân sinh rất là phiền phức và khẩn cấp. Chính 

phủ phải có đủ quyền mà giải quyết những  vấn đề đó mau chóng. 

Còn về phương tiện dân sự, sẽ có những cơ quan cố vấn trên toàn quốc hay trong các địa phương để 

bày tỏ ý kiến với chính phủ và liên lạc chính phủ với nhân dân. 

Đồng thời một ủy ban sẽ nghiên cứu những sự cải cách như sự nghi lễ, quốc kỳ và quốc ca, v.v… 

Trẫm biết nó dễ mà khó. Trên con đường độc lập của nước nhà còn biết bao nỗi khó khăn nhưng 

Trẫm tin rằng một dân tộc trên 20 triệu người như dân Việt Nam ta đã có hai ngàn năm lịch sử, vẻ 

vang oanh liệt chẳng kém gì người, sẽ đủ sức vượt qua mọi sự khó khăn, đủ sức gánh một phần trách 

nhiệm trong việc kiến thiết nền thịnh vượng chung ở Đại Đông Á và đi tới địa vị một dân tộc hùng 

cường trong thế giới được.” 

 


